
Welkom bij ons

PSALMENCONCERT 2022



Dirigent:
Danny Nooteboom

Met medewerking van:
 

Tessa Maalcke, sopraan
en 
Sander van den Houten, orgel



Wij wensen u veel luisterplezier

Vergeet niet uw telefoon op stil te zetten



The old 100th Psalm
R.Vaughan Williams

Couplet 1, koor en gemeente



The old 100th Psalm
R.Vaughan Williams

Juich, aarde, juicht alom den HEER
Dient God met blijdschap, geeft Hem eer
Komt, nadert voor Zijn aangezicht
Zingt Hem een vrolijk lofgedicht



The old 100th Psalm
R.Vaughan Williams

Couplet 5, koor en gemeente



Psalm 150     
César Franck

Looft Hem met de klank van bazuin
Looft Hem met de luit en met de harp
Looft Hem met de trommel en fluit
Looft Hem met snarenspel en orgel
Looft Hem met hel klinkende cimbalen
Looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid
Alles, wat adem heeft, love de HEER
Halleluja!



Psalm 89
Let thy hand be strengthened, 
John Blow

Laat uw hand gesterkt worden 
en uw rechterhand verheven
Laat gerechtigheid en oordeel de voorbereiding 
van uw zetel zijn
Laat barmhartigheid en waarheid voor uw 
aangezicht uitgaan
Alleluja



Orgelimprovisatie Psalm 23

Sander van den Houten



Psalm 23
The Lord is my shepherd,
John Rutter

Mijn herder is de HEER, zijn hand behoedt mij
Ik heb genoeg, want zijn genade voedt mij
Genieten mag ik in een groene weide
Hij wil mij naar verfrissend water leiden
Hij geeft mij nieuwe kracht en blijft mij leren
om Hem te volgen en zijn naam te eren



O Taste and See     
Sir John Goss 
naar Psalm 34

O proef en zie dat de Heer goed is

Gezegend is de man die op hem vertrouwt



Intermezzo
Tessa Maalcke, sopraan

Uit de Messiah van Händel 
“If God be for us, who can be against us”



Hör mein Bitten
Hymne van Felix Mendelssohn Bartholdy

 

Hoor mijn smeken, Here, neem mijn gebed ter ore 
De vijanden dreigen en lasteren u dagelijks
Ik ben bevangen door doodsangst
Heer, vecht u voor mij en hoor mijn smeken
O, kon ik maar wegvliegen als een duif
door woestenij zou ik me dan spoeden en rust 
vinden op een schaduwrijke plaats



Orgelimprovisatie Psalm 42

Sander van den Houten



Psalm 42     
 Felix Mendelssohn Bartholdy
 

1. Koor
 Zoals een hinde smacht naar stromend water 

zo smacht mijn ziel naar U, o God

2. Sopraan
 Mijn tranen zijn dag en nacht mijn spijs, want 

heel de dag hoor ik zeggen: ‘Waar is nu jouw 
God?’ Weemoed vervult mijn ziel



Psalm 42     
 

3. Sopraan en koor
 Hoe ik meeliep in een dichte stoet en
 optrok naar het huis van God, een
 feestende menigte, juichend en lovend.

4. Koor
 Wat ben je bedroefd, mijn ziel, en onrustig
 in mij? Vestig je hoop op God! Eens zal ik
 Hem weer loven, mijn God die mij ziet en 

redt.



Psalm 42     
 

5. Sopraan 

Mijn ziel is bedroefd, daarom denk ik aan U,
de roep van vloed naar vloed, de stem van Uw
waterstromen, al Uw golven slaan zwaar over
mij heen
Mijn ziel is bedroefd
Overdag bewijst de Heer mij Zijn liefde, ’s 
nachts klinkt een lied in mij op, een gebed tot 
de God van mijn leven. 
Mijn ziel is bedroefd



Psalm 42     
 

6. Sopraan, bassen en tenoren 

Overdag bewijst de Heer mij Zijn liefde
’s nachts klinkt een lied in mij op, een gebed
tot de God van mijn leven
Mijn ziel is bedroefd
Waarom vergeet U mij? 
Waarom ga ik gehuld in het zwart, door
de vijand geplaagd?



7. Slotkoor

Wat ben je bedroefd, mijn ziel
en onrustig in mij? 
Vestig je hoop op God
Eens zal ik Hem weer loven
Hij die mij ziet en redt en die mijn God is
Lof zij de Heer, de God van Israël



 U bent van harte welkom om nog
 even na te praten onder het genot
 van een drankje. 

 De bar gaat open in de zaal en in
 de hal



Ons volgende Concert

KERSTPROGRAMMA MET CAROLS
Zaterdag 17 december om 16:00

in de Open Hof Kerk, Aalsmeer
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