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E e r s t e  s t a t i e ,  J e z u s  w o r d t  t e r  d o o d  v e r o o r d e e l dP i l a t u s w a s t  z i j n  h a n d e n  i n  o n s c h u l d



T w e e d e  s t a t i e :  J e z u s  m o e t  z i j n  k r u i s  d r a g e n .G e g r o e t ,  O  k r u i s !



D e r d e  s t a t i e :  J e z u s  v a l t  m e t  h e t  k r u i s .M a r i a  k i j k t  b e d r o e f d  n a a r  h e t  l i j d e n  v a n  h a a r  z o o n



V i e r d e  s t a t i e :  J e z u s  o n t m o e t  z i j n  b e d r o e fd e  m o e d e r



Vijfde statie:  Simon van C.  helpt Jezus het kruis  dragen



Zesde statie:  Veronica droogt Jezus’  gezichtO  h o o f d  v o l  b l o e d  e n  w o n d e n



Zevende statie:  Jezus valt  voor de tweede maalM a r i a  k i j k t  b e d r o e f d  n a a r  h e t  l i j d e n  v a n  h a a r  z o o n



Achtste statie:  Een groep vrouwen hui lt  om JezusWe e n  n i e t  o m  m i j .  We e n  o m  u z e l f  e n  u w  k i n d e r e n



Negende statie:  Jezus valt  voor de derde maalM a r i a  k i j k t  b e d r o e f d  n a a r  h e t  l i j d e n  v a n  h a a r  z o o n



Tiende statie:  Jezus wordt ontkleed



Elfde statie:  Jezus wordt gekruisigdK r u i s i g t  h e m



Twaalfde statie:  Jezus sterft  aan het kruisH e t  i s  v o l b r a c h t



Dertiende statie:  Jezus wordt van het kruis  genomen



Veertiende statie:  Jezus wordt in het graf gelegdG e g r o e t ,  O  k r u i s !



PAUZE

Is zingen uw lust en uw leven en 
heeft u interesse om ons 
enthousiasme te delen?

Kom vrijblijvend een repetitie 
meedoen op donderdagavond 
(20-22 uur) in “Het Baken” 
aan de Sportlaan in Aalsmeer



DIE SIEBEN WORTE JESU AM KREUZ
César Franck

Proloog : Zie het leed dat mij is aangedaan.

1. Wort : Vader, vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen.

2. Wort : Vandaag nog zult u bij mij zijn in het paradijs.

3. Wort : Vrouw, zie uw zoon.

4. Wort : Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?

5. Wort : Als Gij de Koning der Joden zijt, red dan Uzelf.

6. Wort : Het is volbracht.

7. Wort : Vader, in Uw handen beveel Ik mijn geest



Volgende geplande concerten

17 november 2013
Middagconcert

• Gabriel Fauré - Cantique de Jean Racine
• César Franck - Panis Angelicus
• Maurice Duruflé - Pater Noster
• Maurice Duruflé - Ubi Caritas 
• Gabriel Fauré - Requiem

Voorjaar 2014
Groot Concert
• Joseph Haydn - Die Schöpfung


